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WSV BLINCKVLIET 

HET SPUIGAT     2020-5 

 
 

VAN DE REDACTIE 

Nummer vijf van dit jaar. Boten op de kant voor een winter waarvan we nog 

weinig weten. Corona, dat weten we. Geen Elfstedentocht. Dat weten we ook. 

Opvallend veel boten zijn in het water gebleven. De boten van de redactie ook. 

Wat dit Spuigat betreft, het is zoals we gewend zijn. Als de kopij datum nadert 

hebben we nog weinig, en zijn we bang dat het een dunnetje wordt. Dan komt 

er toch zoveel binnen, dat het weer gewoon veel is. Om te beginnen het 

artikeltje van de voorzitter, een update van het bestuur over het opknappen van 

de haven, Marjan met de Haven door vrouwenogen,  De Pen van Klaas Kuiper, 

het verhaal van een razendsnelle reis naar Denemarken, de White Mist die weer 

naar Normandië is geweest, iets over afmetingen, een verhaaltje over een oude 

Engelse vuurtoren met een bijbehorend gedicht, een paar plaatjes en natuurlijk 
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het spirituele eind. Rest ons u goede feestdagen te wensen en een goede 

jaarwisseling, met de hoopvolle ideeën op een seizoen waarop we weer gewoon 

kunnen doen, zonder mondkapje. HTK. 

 

 

 

 

VAN DE VOORZITTER 

Een warme maar soms wat onstuimige herfst is de voorbode van het eind van ons 

vaarseizoen. 

De schepen staan weer op de kant met dank aan de hellingploeg. Geen sinecure met alle 

beperkingen als gevolg van de corona. 

Bij dezen ook een omroep aan de leden: Houd je aan de regels; het haventerrein is 

weliswaar geen publieke ruimte maar houd afstanden in acht en bij enige groepsvorming 

kan een mondkapje echt geen kwaad! 

Let ook eens op je steigerdeel: Eenden lijken nu ook op de wal te willen en laten dan hun 

spoten na. En als je er toch bent: Controleer je landvasten en zorg dat ze voldoende sterk 

zijn. Het voorkomt schade en ongemak! 

Tja, na deze huishoudelijke mededelingen moeten we ook constateren dat het einde van 

2020 al weer in zicht is. Helaas in januari 2021 GEEN nieuwjaarsreceptie en zoals het nu staat 
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in 2021 alsnog ook geen 50-jarig jubileumfeest. Het is onmogelijk om in deze corona-

onzekerheid zaken vast te leggen waarvan niet duidelijk is of we het kunnen laten doorgaan. 

Jammer maar helaas. Ons budget reserveren we uiteraard wel voor 2022! 

Rest mij het bestuur en alle vrijwilligers te bedanken voor al hun inzet in het afgelopen jaar. 

Voorwaar geen geringe prestatie waar we als vereniging trots op kunnen zijn. 

Ik wens iedereen fijne Kerstdagen en een heel voorspoedig Nieuwjaar toe! 

Met vriendelijke groet, 

 

Arjen de Vries 

Voorzitter 

 

VAN HET BESTUUR 

UPDATE RENOVATIE HAVEN 

Dit voorjaar is het project uitbaggeren haven, slaan van nieuwe meerpalen en uitbreiding 

zijsteigers afgerond. Ondanks tegenslagen zoals het PFAS probleem en het 

vergunningenbeleid daarmee verband houdende is het toch gelukt om binnen de begroting 

het project naar tevredenheid af te ronden. Voorjaar 2021 zal er nog op een paar plekken 

extra gebaggerd worden om  wat ondieptes weg te werken, als dit gebeurd is zal onze 

jachthaven weer vele jaren zonder problemen toegankelijk zijn. 

 

Om de jachthaven ook qua steigers toegankelijk te houden (denk aan gladheid, kapotte 

steigerplanken etc.) zijn in de door de leden goedgekeurde lange termijn planning bedragen 

opgenomen voor vervanging steigerplanken (2020), vervanging L-steiger (2021) en 

vervanging van de N-steiger (2022). Bij het verstrekken van de opdracht voor deze 

investeringen is het gelukt om het totaalbedrag dermate naar beneden te krijgen dat het 

mogelijk is om de bovengenoemde vervangingen in zijn geheel in 2020/2021 te doen 

plaatsvinden. Het bedrag dat gereserveerd is in 2022 voor vervanging van de N-steiger komt 

daarmee geheel te vervallen.  

E.e.a is bereikt door gebruik te maken van de subsidie regeling voor renovatie 

sportcomplexen en een scherp inkoopbeleid. 

 

De actuele stand van zaken is dat de steigerplanken inmiddels geleverd zijn (deze zullen in 

fases op de bestaande steigers door een groep vrijwilligers gemonteerd worden) en zowel 

de  L- als de N-steiger voor aanvang van het nieuwe vaarseizoen vervangen zullen zijn door 

nieuwe Marimat steigers. 

 

Al met al is er in de laatste jaren heel veel geinvesteerd om de jachthaven zo 
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gebruiksvriendelijk mogelijk voor de leden/ligplaatshouders te maken, maar deze hebben 

ook een verplichting, n.l. het onderhoud van steigers en zijsteigers. In het Haven Reglement 

in artikel 16.3 staat dit duidelijke omschreven. 

Ook als het schip niet aan de steiger of zijsteiger is afgemeerd, b.v. omdat het schip op de 

wal staat tijdens winterberging, is de ligplaatshouder NIET van deze verplichting ontheven! 

Helaas zijn de steigers/zijsteigers zeer in trek van de eenden, daardoor moeten deze zeer 

regelmatig schoongemaakt worden.  

 

Wij vertrouwen dat alle leden/ligplaatshouders zich in zullen zetten om aan hun 

verplichtingen ten aanzien van het onderhoud van de haven te voldoen. Bij het niet 

nakomen ervan zal men er op aangesproken kunnen worden. 

 

namens de werkgroep renovatie haven 

Carlo Wanna 

Algemeen Adjunct 

 

 

DE HAVEN GEZIEN DOOR VROUWENOGEN 15 

Na het teruglezen van column nr 14 verbaasde ik mij erover hoeveel er eigenlijk toch nog 

gebeurde in een officieel stilgelegde jachthaven. Maar goed, dat was wel in het bootjes-

hoog-seizoen. Nu, eind november, terwijl het buiten koud is, moet ik weer diep in mijn grijze 

massa tasten om wat opmerkelijke anekdotes op te diepen. 

Hadden we in aan het eind van de zomer nog een 

koudere periode, daarna kregen we nog een 

hoogzomer toegift van wat heb ik jou daar. Iedereen 

maakte dankbaar gebruik van deze hittegolf voor een 

last minute vakantie. Hoewel ik volkomen content ben 

met mijn plekje in de haven op een drijvend-huisje-

dat-bijna-nooit-vaart, ben ik minder blij met het feit 

dat ikzelf nooit vaar. Nou had ik net een paar 

onofficiële lessen manoeuvreren in de haven gehad, 

waarschijnlijk tot vermaak van de M-steiger 

bewoners. Maar goed ik had ervaren dat je inderdaad 

een boot de baas kunt zijn. Nou was dat wel in handen 

van degene die het voordeed en was het natuurlijk 

ook de bedoeling dat ik dat zelf moest gaan doen. 

Omdat ik iedereen zag uitvaren en ik toch een tikkeltje gefrustreerd achterbleef, besloot ik 

dus de stap te wagen.  
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De eerste keer dat ik alleen het Spui opging was dat met klotsende oksels en een ongezond 

hoge hartslag, maar daar moet je even doorheen zeg maar. Nou wist ik van tevoren dat 

ǿŜƎƎŀŀƴ ŞŞƴ ƛǎΣ ƳŀŀǊ ǘŜǊǳƎƪƻƳŜƴΧ ŘŀŀǊ ǿƛƭŘŜ ƛƪ ƭƛŜǾŜǊ ƴƛŜǘ ŜŜƴǎ ƻǾŜǊ ƴłŘŜƴƪŜƴΦ Lƪ ƘŜō Řŀǘ 

een aantal dagen achtereen geoefend door me op te laten vangen door toevallig aanwezige 

ǇŜǊǎƻƴŜƴ ƻǇ ŘŜ ƳŜƭŘǎǘŜƛƎŜǊΦ ²ŀŀǊōƛƧ ŜǊ ŀƭǘƛƧŘ ŜŜƴ άƻǇǎǘŀǇǇŜǊέ ǿŀǎ Řƛe het laatste traject 

meevoer, namelijk van de meldsteiger naar de box. Eén dag was er niemand en toen heb ik 

Stefan gebeld of hij in de buurt was, maar hij liep in het weiland met Dex. Lunchpauze. Oeps. 

Ik wist dat dit niet zo door kon gaan, maar de voorzienigheid greep al in. Op een dag was de 

meldsteiger bezet en realiseerde ik mij met afgrijzen dat ik nu toch écht zelf naar mijn box 

moest varen én inparkeren. Gelukkig is het universum genadig en was daar Fons voor morele 

steun en het aanpakken van de lijntjes. Daarna voer Marina een dagje mee en bleken we een 

prima vrouwelijke bemanning, ook qua invaren van de box. Ook is Stefan een keer mee 

geweest en hebben we nog heerlijk gezeild. De laatste keren was ik echter alleen. Heen en 

terug naar de meldsteiger om mijn zeilen eraf te halen. Nog een keer het Spui op en van mijn 

zomerplek naar mijn winterplek waar ik behulpzaam opgewacht werd door mijn 

winterbuurman op de D-steiger. Okay, het was geen Withbread round the world, maar ik 

ben stiekem best een beetje trots dat ik het tenminste geprobeerd heb op mijn oude dag. 

Dus bedankt John, Stefan, Fons, Ton, nog een John, Peter, Hans en Marina voor jullie 

ǿŜƭǿƛƭƭŜƴŘŜ ŀǎǎƛǎǘŜƴǘƛŜ Ŝƴ ōŜƳƻŜŘƛƎƛƴƎΦ Lƪ ƪƛƧƪ ƴǳ ŀƭ ǳƛǘ ƴŀŀǊ ǾƻƭƎŜƴŘ ƧŀŀǊΧ 

Verder hadden we de ontmanteling van de container schuurtjes. Allereerst moest daar een 

hoeveelheid puin en oud ijzer opgeruimd worden en de oude containers moesten verplaatst 

en uiteindelijk afgevoerd worden. Overtollige rommel uitzoeken, opruimen en bewaren of 

afvoeren. Oude betontegels eruit, afgraven, nieuw zand erin, vlak maken en Stelcon platen 

erin als nieuwe fundering. Plaatsen van de nieuwe containers, aanleggen van de elektriciteit, 

terugplaatsen van de werkbanken en het maken van nieuwe schappen. Ik schrijf het 

makkelijk neer, maar in de praktijk is het heel veel werk! Het bedenken, plannen, logistiek, 

uitvoer, toezicht enz. is steeds in handen van een kleine groep toegewijde leden die zoveel 

energie steken in onze mooie haven. Dus nooit meer klagen als het een werkbeurt betreft, 

want we staan altijd in het krijt bij deze mannen. 
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Als goede jutter scharrelde ik nog tussen de 

puinhopen van wat er ooit gestaan had en vond een 

eind lijn om mijn oogsplitskunsten op te oefenen 

(gelukt trouwens) en een apart geval van ijzer. Een 

ronde ijzeren dop met een afgeronde punt erop. Ik 

heb een zwak voor dit soort vondsten, omdat ik er 

ŀƭǘƛƧŘ ΨƛŜǘǎΩ ƛƴȊƛŜΣ Ȋƻŀƭǎ ŜŜƴ ƎŜ-ma-cra-me-de 

plantenhanger bijvoorbeeld. Ook een stukje niet te 

tillen hardhout verdween in mijn autootje. Ik zag het 

geheel al als quasi meerpaal in de tuin staan. Wat 

schetst mijn verbazing wanneer ik een partijtje van 

die zelfde doppen een tijdje later op Marktplaats zie 

ǎǘŀŀƴ ƎŜŀŘǾŜǊǘŜŜǊŘ ŀƭǎ άtŀŀƭƳǳǘǎŜƴέΦ ¦ ōŜƎǊƛƧǇǘ ƛƪ 

lag helemaal in een deuk! Paalmutsen, het woord 

alleen al!!! Mijn muts is intussen opgeknapt. 

Schoonmaken, staalborstel erover, beetje ingevet, kortom, als nieuw! Mocht de vereniging 

ƘŜƳ ǘŜǊǳƎ ǿƛƭƭŜƴ ƻƳ ƘƛǎǘƻǊƛǎŎƘŜ Řŀƴ ǿŜƭ ƻƳ ŎǊŜŀǘƛŜǾŜ ǊŜŘŜƴŜƴΧΦ¦ ǿŜŜǘ ƳƛƧ te vinden!  

 

!ŀƴ ōƻƻǊŘ ōƛƧΧΧΦ 

Hoewel ik van de zomer voor het eerst een mooie platbodem van binnen heb gezien die 

onmiddellijk zoete associaties opriep met de keuken van Saartje uit Swiebertje is het helaas 

deze keer niet gelukt om op tijd een nieuw interview te houden voor de column aan boord 

bij. In het meest ideale geval had ik nu twee of drie verhalen klaar liggen over mensen en 
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hun bootjes-passie zodat we de winter door konden komen. Maar niet dus. Ik blijf het nog 

ŜǾŜƴ ǇǊƻōŜǊŜƴΧ 

Mocht u genieten van deze verhalen, schroom dan niet om te bellen (06 33 879 499) of mail 

naar redactie@blinckvliet.nl . Denk nooit dat uw/jouw boot/bijdrage niet leuk genoeg is voor 

ons blad. Kano, visboot, sloep of jacht, iedereen is welkom. DOEN!!! 

 

 

 

 

MET DE WHITE MIST NAAR DE NORMANDISCHE HAVENS  

Met de White Mist naar Normandische Havens 

Voor zeilers was het geen gemakkelijke zomer en zeker niet wanneer je, zoals wij, richting 

Franse kust wilden varen. Wij ervoeren 2 soorten weer: tropisch met nauwelijks wind of 

wisselvallig met harde wind uit de verkeerde ( lees zuidwest-) hoek. Daarnaast waren er de 

Corona-perikelen. Het oorspronkelijke plan om met een tussenstop op de Kanaal Eilanden 

naar Bretagne te varen lieten we daarom maar even schieten. Na vele zeilvakanties naar die 

ƘƻŜƪ ōŜǎƭƻǘŜƴ ǿŜ ƘŜǘ ƴǳ ǊǳǎǘƛƎŜǊ ŀŀƴ ǘŜ ŘƻŜƴ Ŝƴ άǇǊƻōƭŜŜƳ-ƘŀǾŜƴǎέ ǘŜ ōŜȊƻŜƪŜƴΣ d.w.z. 

havens welke we in het verleden voorbij voeren omdat ze moeilijker aan te lopen zijn 

vanwege bij LW droog vallen van de haveningang.  

We vertrokken 24 juni onder tropische condities naar Stellendam. De volgende dag motor-

zeilend naar Blankenberge. Als we daar in de namiddag aangekomen zijn, blijven we 

vanwege de hitte tot de schemering aan boord en gaan dan nog even een pintje pakken. 

Vrijdagmorgen weer met tropisch weer en onder zeil het beloofde onweersfront met 

afkoeling tegemoet. Bij Oostende aangekomen halen we de fok omlaag en gaan we op de 

ƳƻǘƻǊ ǾŜǊŘŜǊ Ŝƴ ŘŜ ōǳƛŜƴ ƛƴΦ bŀ о ƪǿŀǊǘƛŜǊ άŘŜƪ ǿŀǎǎŜƴέ ƪŀƴ ŘŜ Ŧƻƪ ǿŜŜǊ ƻƳƘƻƻƎΦ 

mailto:redactie@blinckvliet.nl
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Inmiddels zijn we in de buurt van Duinkerken en besluiten we gelijk door te varen naar onze 

ŜŜǊǎǘŜ άǇǊƻōƭŜŜƳ-ƘŀǾŜƴέ DǊŀǾŜƭƛƴŜǎΦ  

Een half uur voor HW zijn we tussen de piertjes en varen het ca 4 km lange kanaal op, dat bij 

LW praktisch droog staat. Halverwege passeren we de dorpjes Petit- en Grand Fort Philippe 

met vuurtoren en prachtig monumentaal reddingboot-gebouw met helling.  

 

 

Daarna afgemeerd in de marina Gravelines. Twee uur later sluit de stalen toegangsdeur en 

houden we water onder de kiel. De haven ligt tegen de vestingwal aan en heeft goede 

faciliteiten inclusief een aardig restaurant met terras. De volgende dag laten we ons eerst 

informeren bij de Tourist Info. Gravelines blijkt oorspronkelijk Grevelingen te heten en was 

rond 1100 een vestingstad van de graven van Vlaanderen. We maken een stadswandeling, 

welke ons door de stad en over de vestingwallen voert. Alles ligt er nog goed onderhouden 

bij, met name de citadel ligt er mooi bij en is inmiddels aangekleed met o.a. blote bronzen 

dames.  


